Wat houd ik van zuiverheid in contact, geen
moeten, geen verwachtingen, puur zijn.
Daarin ontstaat een magie die niet te
beschrijven is in woorden. De essentie die
zich toont.

Uitwisselingen die zo helend en voedend zijn.
Als wijsheid die belichaamd wordt in het
samen zijn.

Codes die ontrafeld worden en nieuwe
verbindingen die gemaake worden.

Steeds meer heel voel ik mij.
Verbonden met het leven.



